


Jonggivers
Allerliefste jonggivers en jonggiver ouders,

Om te beginnen een enorm gelukkig nieuwjaar! Hopelijk hebben jullie fijne feestdagen gehad.

Waarschijnlijk hebben jullie tijdens de vakantie ons en jullie mede-jgvs wel gemist. Daarom gaan

we er vanaf 14 januari terug invliegen! Dit nieuwe jaar gaat weer vol met geweldige

scoutsactiviteiten zitten.

Zoals jullie allemaal wel weten heeft de leiding begin januari examens. Daardoor zullen de

vergaderingen in januari vaak op andere tijden vallen maar uiteraard blijven ze super leuk! Alvast

bedankt voor jullie begrip hiervoor.

In dit semester vindt ook onze legendarische spaghettiavond plaats! Er is dan geen vergadering

maar jullie zijn natuurlijk wel allemaal welkom om overheerlijke spaghetti te komen eten!! Neem

zeker ook al jullie vriendjes en de hele familie mee om mee te genieten !!!

En om het boekje mooi af te sluiten gaan we van 12 tot 16 april op groepsweekend. Daarvoor komt

later nog een boekje online waarin staat waar, hoe laat, wat mee te nemen enzovoort. Zet de data al

zeker in jullie agenda zodat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn!

We proberen altijd zo goed mogelijk het boekje te volgen. Moesten er aanpassingen gebeuren

proberen wij dit tijdig te laten weten aan jullie.

Wij hebben er alvast super veel zin in!

Een stevige linker,

De jonggiverleiding

PS neem ook zeker eens een kijkje achteraan het boekje bij de wistjedatjes als je je wilt verdiepen in

enkele leuke weetjes.

! Gelieve altijd te laten weten als jullie niet aanwezig kunnen zijn op een

vergadering, doe dit liefst een dag op voorhand !



Contactinformatie:

Levenslustig
Zeepaardje
(Takleidster)
Lena Bos
lena.bos@telenet.be
0492/315056

Onbezonnen
Diksnavelmees

Laura De Kezel
lauradekezel@gmail.com
0487/522083

Familieminnende
Streepmuis

Ward De Backer
warddebacker03@gmail.com
0484/560262
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Zaterdag 14 januari: Spelvergadering

Hopelijk hebben jullie allemaal het nieuwe jaar al goed ingezet! Maar

het jaar is nooit volledig goed ingezet zonder een plezante spel

vergadering!! Hopelijk zien we jullie allemaal terug want de leiding

heeft jullie gemist.

Uren: 14u30-17u00

Locatie: Ons geliefde lokaaltje

Meenemen: Uniform (hebben we aan bij aankomst), spelgrief en

drinkfles

Zaterdag 21 januari: gezelschapspelletjes

Cluedo, levensweg, monopolie of uno …? Wat zijn

jouw favoriete gezelschapspelletjes? Denk daar maar

even over na en neem ze mee naar onze spelletjes

avond. Laat het competitiebeest maar in je naar

boven komen.

Uren: 19:30 - 21:30

Locatie: Ons geliefde lokaal

Meenemen: Vrijetijdskledij, gezelschapspelletjes en

eventueel een drinkfles voor de dorstige

Zaterdag 28 januari: Kampvuur

Het is al heel lang geleden dat we op de scouts onze zangboekjes nog eens

hebben boven gehaald. Dit vinden wij zeer jammer aangezien er toch

verschillende pareltjes verschuilt zitten in deze boekjes. We gaan deze

liederen dan nog een opfrissen en oefenen voor kamp en de beste manier om

dit te doen is aan een kampvuur. Trek maar warme kleren aan want het is nog

geen zomerkamp.

Uren: 19:30 - 21:30

Locatie: Het Lokaal

Meenemen: Warme kledij en eventueel een drinkfles voor de dorstige



Zaterdag 4 februari: Spelvergadering

Op 4 februari 2010 werd het beeldhouwwerk L'Homme qui

marche I van Alberto Giacometti in Londen verkocht voor 65

miljoen pond sterling, het hoogste bedrag ooit voor een geveild

kunstwerk. Dat is zo’n 73,9 miljoen euro !!! Kunnen wij tijdens

dode vis zo stil blijven zitte als een beeldhouwwerk? Wie weet

krijgen wij ook wel een paar miljoen euro! Laten we het

vandaag uittesten

Uren: 14u30-17u00

Locatie: Roderveldlaan 22

Meenemen: Uniform (hebben we aan bij aankomst), spelgrief

en drinkfles

Zaterdag 11 februari: Schaatsen

Moest er ooit nog een elfstedentocht geschaatst worden willen we

voorbereid zijn. We gaan dus onze schaats skills uittesten op het ijs

vandaag. Doe dus zeker even je stretchoefeningen en vergeet geen

handschoenen mee te nemen!!!

Uren: 13:00 tot 17:00

Locatie: Ijsstadion Antarctica, Moerelei 119, 2610 Antwerpen

Meenemen: Draag een lange broek maar doe wel je hemd en das aan,

je ID, handschoenen VERPLICHT !!! en 7 eurootjes

Vrijdag 17 - zondag 19 februari: Bibberweekend

Dit weekend trotseren we de koud om ons kampterrein van deze

zomer te gaan verkennen. Smeer je bottinekes dus maar al in! Omdat

dit toch wel wat scouts ervaring vergt nemen we enkel de

getotemiseerde jongivers mee op dit weekend. De andere jonggivers

hebben dit weekend geen vergadering maar niet getreurd want

volgende week gaan we weer met z'n allen op pad.

Jullie worden nog op de hoogte gehouden voor verdere informatie.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwwerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alberto_Giacometti
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pond_sterling


Zaterdag 25 februari: zwemmen

Tijdens het zwemmen gebruik je bijna alle spieren in

je lichaam, een full-body work-out die zeer goed is

voor je hart en longen! Je verbrandt gemiddeld 650

calorieën tijdens een uurtje zwemmen. Stiekem zweet

je tijdens het zwemmen ook ontzettend veel, maar dit

heb je niet door omdat je in het water bent natuurlijk.

Geluk voor de waterratten onder ons, we gaan

zwemmen!

We vragen aan iedereen te laten weten of zij aanwezig zullen zijn of niet. Doe dit liefsts al een

week op voorhand. Op deze manier kunnen we tijdig reserveren en moeten we ook geen extra

kosten maken.

Uren: 13u30 - 17u

Locatie: LAGO Waterperels, Kazernedreef 100, 2500 Lier

Meenemen: zwembroek/badpak/bikini, handdoek, eventueel een zwembril en 11 eurootjes

Zaterdag 4 maart: Spel Vergadering

Op 4 maart 1941 won het Argentijns voetbalelftal voor de

zesde keer de Copa América door in de slotwedstrijd met

1-0 te winnen van Chili. Recent won Argentinië ook de Fifa

World Cup 2022. Gaan wij vandaag ook zo goed voetballen

als Argentinië? Of zijn we beter in andere spelletje? Dat

gaan we vandaag uittesten!!

Uren: 14:30 - 17:00

Locatie: Het lokaal

Meenemen: Uniform (hebben we aan bij aankomst),

spelgrief en drinkfles

Zaterdag 11 maart: Proeven en techniek vergadering

Tijdens deze vergadering frisse we onze  scouteske kennis nog eens

op en krijgt iedereen de kans proeven af te leggen voor zijn das of

totem. Sjorren, kappen, zingen, … We maken er een leerzame maar

vooral ook leuke namiddag van!

Uren: 14:30 - 17:00

Locatie: Het lokaal

Meenemen: Uniform (hebben we aan bij aankomst), spelgrief,

proevenboekje, lidboekje en drinkfles

https://nl.wikipedia.org/wiki/Argentijns_voetbalelftal_(mannen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica_1941
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chileens_voetbalelftal_(mannen)


Zaterdag 18 maart: Spaghetti Avond

Naar goede gewoonte organiseren we ook dit jaar

weer onze fameuze spaghetti-avond! Een

inschrijvingslink en meer informatie volgt nog

maar noteer deze datum zeker al in jullie agenda.

Nodig alvast zoveel mogelijk familieleden en

vrienden uit en hopelijk zien we jullie allemaal

om onze heerlijke spaghetti te proeven.

Zaterdag 25 maart: ZOO

Zijn jullie ook gek op dieren? Of willen jullie graag

totems spotten? Perfect dan want we gaan naar de Zoo!

Ondanks dat we als groep van een mooie korting

genieten is het wel niet gratis dus we vragen aan iedereen

tot en met 11 jaar 12 eurootjes mee te nemen en iedereen

ouder dan 11 jaar 14 eurootjes mee te nemen.

We zullen hierover nog een bericht sturen. We vragen aan iedereen te laten weten of zij

aanwezig zullen zijn of niet. Op deze manier kunnen we tijdig reserveren en moeten we ook

geen extra kosten maken.

Uren: 10:00 - 15:00

Locatie: Voor de zoo (astridplein)

Meenemen: rugzakje met picknick, uniform, warme kleertjes en 14 eurootjes

Woensdag 12 - zondag 16 april: Groepsweekend

We trekken er weer op uit, en dit keer met heel onze scouts. Op een voorlopig geheime locatie

gaan we ons volop amuseren met z'n allen.

Een boekje met verdere informatie over het weekend volgt nog!



Wist-ge-datjes
… Baby’s meer botten dan volwassenen hebben

… Baby’s nog geen knieschijven hebben

… Dit de reden is dat ze zo lenig zijn

… Je knieschijven pas echt bot worden tussen je 2e en 12e jaar

… Niet alle dieren rood bloed hebben

… Dat van een bloedzuiger groen is

… En van een kreeft blauw is

… Mensen even harig zijn als chimpansees

… Een mens zo’n 6000 scheten per jaar laten

… Muis er meer laat

… De grootste en kleinste cel zich in het menselijk lichaam bevindt

… De grootste cel de eicel is

… Van maar liefst 0,15 mm

… Je dit met het blote oog kan zien

… De zaadcel de kleinste cel is

… De kop van een zaadcel 0,005 mm op 0,003 mm is

… En de staart 0,005 mm is

… Je dit niet met het blote oog kan zien

… Je wel heel goede ogen je moet hebben als je dit wel kan

… Je meer dan 7 miljard bacteriën in je mond hebt

… Je bloedvatenstelsel 100.000 kilometer lang is

… Dit vergelijkbaar is met 2,5 keer rond de aarde gaan

… Dit dus héééél lang is

… Je in dit weer snel droge lippen hebt

… Je daar lippenbalsem voor aan doet

… Ze dit vroeger niet hadden

… Ze vroeger oorsmeer op hun lippen smeerden

… Sommige mensen bang zijn voor pindakaas

… Deze angst arachibutyrofobie heet

… De welpenleiding 185 kamelen waard zijn

… De JVG leiding er 204 waard zijn
`

… Wij dus beter zijn

… DE JGV LEIDING DE BESTE IS !!!


