
 



Welpen 
Dag welpjes en welpenouders, 

​
Het einde van het schooljaar is in zicht en wij kijken alvast heel hard uit naar 

het scoutskamp in de zomervakantie. Eerst is het natuurlijk nog tijd voor de 

super leuke vergaderingen van het laatste trimester!!!!!!​
 

Zet ook zeker zaterdag 25 april met drukletters in jullie agenda’s, want dan 

vieren we het 100-jarig bestaan van Den 22 en de nieuwe start van Den 22-8!! 

Het evenement gaat de hele dag door, maar zorg dat je zeker bij het 

groepsaantreden bent. Om 17u30 maken we samen met alle welpen, jonggivers, 

verkenners, jins, voorstam en leiding een gigantisch aantreden met de luidste 

nestkreten ooit, als aandenken aan het feest!! (Warm jullie stem maar goed op, 

want ze moeten ons kunnen horen tot in ‘t stad.)​
​
We maken nog steeds gebruik van de Whatsapp community om alle belangrijke 

en nieuwste info te delen, samen met leuke foto's van vergaderingen.  

Als jouw welpje niet kan komen naar een vergadering, krijgen we daarover graag 

een berichtje, onze contactgegevens staan onderaan.    

 

Verder willen we nog eens benadrukken dat we nog veel belang hechten aan het 

uniform, we moedigen dan ook elke ouder aan een uniform aan te schaffen. Ons 

uniform is te koop bij De Kampeerder en ook tweedehands op ons lokaal. 

Afspraken omtrent het dragen van uniform vindt u hieronder. 

 

Een stevige linker, 

de welpenleiding 

 

 

 

 

 

 

 



We spreken altijd af in uniform, tenzij dit anders vermeld staat in het boekje. 

Voor het spelen worden geen onderdelen van het uniform aangedaan. Er wordt 

altijd duidelijk in het boekje vermeld wanneer we verwachten dat speluniform 

uniform moet worden aangedaan. 

Definitie (scouts)uniform 

-​ groene wollen scoutstrui 

-​ scoutsbroek, -rok, -kleedje 

-​ scoutssokken 

-​ bottinnen 

-​ das, indien behaald 

Definitie spelkledij, speluniform 

-​ korte broek 

-​ spelschoenen 

 

 

Als u verder nog vragen heeft, kan u ons contacteren: 

 

Akela (takleiding) 

Ruige Wolf 

 

Brecht Dael 

brecht.dael@gmail.com 

04 68 32 86 83 

Baloe 

Ondernemingsgezinde Markhor 

 

Jules Van den Bossche 

jules.vandenbossche@outlook.be 

04 99 41 33 34 

Rama 

Dromerige Drongo 

 

Domien Meynendonckx 

meynendonckx@icloud.com 

04 99 90 12 23 

Bagheera 

Nieuwsgierige Maki 

 

Marte Wendelen 

marte8@telenet.be 

04 68 01 50 25 

Rikki  

Bescheiden Winterkoninkje 

 

Sam De Vooght 

samdv13@icloud.com 

04 68 59 06 01 

Chil 

Betrouwbare Artamus 

 

Lenne De Swerdt 

lennedeswerdt@gmail.com 

04 68 32 08 51 
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Zaterdag 25 april: 100-JARIG BESTAAN EN 

FUSIEFEEST 

Op 11/7/1926 is Den 22 geboren, en vandaag op 25/4/2026 zijn er al ongeveer 

25 generaties gepasseerd van leden die 4 jaar bijna volwaardig welp waren. Dat 

is ongelooflijk, en dus is vandaag de uitverkoren dag om dat te vieren! Daarnaast 

is dit ons eerste jaar met Den 8, en zijn we officieel Den 22-8, en dat moeten 

we uiteraard ook vieren. Helaas konden we dit feest niet uitstellen tot 

22/8/2026, maar niettemin wordt het geweldig! 

 

Waar: het lokaal, Roderveldlaan 22 

Wanneer: 14u00 - heel de avond (17u30 groepsaantreden) 

Meenemen: piekfijn uniform aan​
 

Zaterdag 2 mei: spelvergadering 

De leiding moet jullie een geheim vertellen. Vele mensen vragen zich al jaren af 

wat de reden is dat onze scouts zo oud, en toch nog zo levendig is. Maar het 

antwoord is eigenlijk heel simpel: spelletjes spelen. Daarom dat we vandaag nog 

eens een spelvergadering moeten houden. Iedereen dus zeker komen, anders is 

de scouts binnenkort wellicht met uitsterven bedreigd! 

 

Waar: het lokaal 

Wanneer: 14:30 - 17u 

Meenemen: spelkledij aan​

 

Zaterdag 9 mei: picknick 

De leiding weet niet hoe het bij jullie zit, maar van al dat feesten en spelen, 

hebben wij wel honger gekregen. En waarom binnen aan tafel eten, als het ook 

buiten in de vrije natuur kan? Op deze vraag krijgen we NATUURlijk geen 

antwoord, dus we verwachten jullie allemaal! 

 

Waar: het lokaal 

Wanneer: 14u30 - 17u 

Meenemen: uniform aan, veel honger 

 



Zaterdag 16 mei: sport-/talentenvergadering 

Vandaag halen we grote middelen uit de kast, want alle dieren uit het Jungle 

Book denken dat de welpen tot niks in staat zijn. Om hen het tegendeel te 

bewijzen, moeten we uitdagingen aangaan, waarvoor we al het talent nodig 

hebben dat er bij ons te vinden is. De Mowglimpische Spelen zijn begonnen! 

 

Waar: het lokaal 

Wanneer: 14u30 - 17u 

Meenemen: spelkledij aan, talent​

​
Zaterdag 23 mei: vriendjesvergadering 

Er is maar één ding beter dan 50 welpen: 50 welpen + 50 vrienden! ​
Vandaag mogen jullie uitzonderlijk een vriendje of vriendinnetje meenemen die 

mee mag spelen met onze alledaagse spelletjes. Zo kunnen we nog meer kindjes 

motiveren om naar onze scouts te komen, en dragen jullie ook extra bij aan het 

voortbestaan van de scouts! Samen op weg naar een duizendjarig bestaan! 

 

Waar: het lokaal  

Wanneer: 14u30 - 17u 

Meenemen: spelkledij aan, vriendje, vriendinnetje​
 

Zaterdag 30 mei: waterspelletjes 

Wat doen welpen als ze zich vervelen? Ze spelen ​
spelletjes! Wat doen welpen als ze het warm​
hebben? Ze maken elkaar nat! Wat als we die twee ​

combineren? Dan krijgen we super enthousiaste ​
welpen én een keitoffe vergadering! 

 

Waar: het lokaal 

Wanneer: 14u30 - 17u 

Meenemen: spelkledij aan, handdoek (voor de zekerheid)​
​
 

 



Zaterdag 6 juni: kampvuur 

Vandaag gaan de welpen met vuur spelen! Oeps, dat is niet goed verwoord. 

Vandaag gaat de leiding met vuur spelen bij de welpen! Wacht, weer niet goed. 

Vandaag gaat de leiding een vuur maken voor de welpen! Voila, dat is vele beter! 

Zorg dat je al gegeten hebt, maar niet al te veel, want wie weet heeft de leiding 

wel een verrassing mee… 

 

Waar: het lokaal 

Wanneer: 19u - 21u 

Meenemen: warme kledij aan, volle maag ​
 

 

 

Zaterdag 13 juni: spelvergadering 

We weten het: liefst spelen jullie de hele dag door i.p.v. te luisteren naar de 

saaie, maar stiekem toch best interessante praatjes van ons. Maar omdat wij 

ook weten hoe belangrijk spelen is, houden we nog een laatste spelvergadering 

om het jaar goed mee af te sluiten. 

 

Waar: het lokaal 

Wanneer: 14u30 - 17u 

Meenemen: spelkledij aan ​
​

Zaterdag 20 juni: geen vergadering 

Al die tenten op het kampterrein komen er niet zomaar! De welpenleiding 

vertrekt 2 weken vroeger naar het kampterrein om alvast het gezelligste plekje 

voor de welpen uit te kiezen. Je moet wat overhebben voor blije gezichtjes op 

kamp he! 

 

Waar: het terrein, waar het kamp zal zijn 

Wanneer: 2 weken voor kamp is toch zondag 21 juni? 

Meenemen: oh nee, we zijn een tent vergeten! 

 

 



Zondag 5 juli t.e.m. zondag 12 juli: kamp 

JIPPPIEEEEE, WIJ VERTREKKEN OP KAMP!!! ​
Hierover volgt een apart boekje, met alle informatie daarin. 

 

Waar: zie kampboekje 

Wanneer: zie kampboekje 

Meenemen: zie kampboekje​
 

 



 

               Wist-je-datjes 

Wist je dat … 

… honing nooit bederft en tot duizend jaar oud kan worden?​
… bijen maar 1 theelepel honing maken, van wel 3500 bloemen? 

… onderzoek aantoont dat ratten elkaar kunnen kietelen?​
… ze dan gedrag vertonen dat lijkt op lachen?​
… slakken meer dan 3 jaar kunnen slapen?​
… er volgens mij letterlijk niks is dat een slak snel kan doen? 

… krokodillen huilen tijdens het eten? 

… welpen dat onmogelijk kunnen doen dankzij ons heerlijke eten?​
… krokodillen hun tong niet kunnen uitsteken? 

… de leiding al heeft gemerkt dat welpen dat wél kunnen? 

… de leiding hier nogal moe van wordt?​
… de leiding anders ook wel 3 jaar kan slapen? 

…Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiw

henuakitanatahu de langste plaatsnaam is ter wereld? 

… mensen met hippopotomonstrosesquippedaliofobie dan nooit naar die plaats 

zullen reizen? 

… jullie nu vast gaan opzoeken wat dat woord betekent? 

… Donald Duck strips verboden waren in Finland omdat hij geen broek draagt? 

… ik niet weet waarom Tom en Jerry dan niet verboden was? 

… ik niet weet waarom Winnie de Poeh dan ook niet verboden was? 

… ik nog wel honderd personages kan opnoemen die ook naakt zijn? 

… de grootste cactus ter wereld 25 meter hoog is?​
… 4 het enige cijfer is dat evenveel letters heeft als de waarde van het cijfer? 

… er 22 letters zijn in het Hebreeuws alfabet? 

… als je 8 een kwartslag draait, je het symbool voor oneindigheid krijgt? 

… oorsmeer vroeger werd gebruikt als lippenbalsem?​
… je dus weet wat te doen als je dat vergeten bent op kamp? 

… de jonggivers en verkenners leuk zijn?​
… de welpen leuker zijn?​
… de leiding natuurlijk de leukste (en de beste) is! ;)​
 

 


